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Inleiding

De 40 dagen vooraf aan Pasen vormen vanuit de traditie van de
kerk, door de eeuwen heen een tijd van verstilling en reflectie. Een
tijd waarin mensen vasten en tijd maken om bij God te zijn. Zodat
Hij ons kan laten zien wie Hij werkelijk is, tot ons kan spreken en
ons kan vormen naar Zijn evenbeeld.

Als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen, willen ook wij, als
Mozaiek033 in de Lijdenstijd tijd doorbrengen in de aanwezigheid
van God. In die ontmoeting met God mogen wij steeds helderder
gaan zien hoe groot, hoe mooi en hoe liefdevol onze God is. Ons
verlangen is om de grootheid van God te zien door Jezus!

Dit boekje hebben wij gemaakt om jou te helpen tijd met God
door te brengen. We gaan met elkaar op reis door de
hoofdstukken uit Johannes, waarin de woorden die Jezus sprak in
de laatste dagen voor Zijn dood. Deze woorden zijn als Zijn
testament, Jezus'’ laatste woorden voor zijn volgelingen. Je proeft
in deze woorden Zijn gevoel van urgentie, dat Hij deze kern van
Zijn onderwijs echt op het hart van Zijn volgelingen wil drukken.

Elke dag bestaat uit een tekstgedeelte uit de hoofdstukken 12 t/m
20 uit het Bijbelboek Johannes. Door middel van een opdracht of
overdenking helpen we je om rondom de tekst een ontmoeting
met God te hebben. De aanwijzingen zijn bedoeld om je te helpen
verstillen, overdenken, te bidden of om wat je gelezen hebt in de
praktijk te brengen.

De zondagen tellen in de traditie van de Lijdenstijd niet mee voor
de 40 dagen. Dus naar de kerk gaan om Hem te aanbidden en
samen met anderen genieten van alle zegeningen die Hij je geeft.
We wensen je kostbare momenten toe in de aanwezigheid van je
Hemelse Vader. Het is ons gebed voor jou, dat door deze gids
heen, God steeds groter mag worden in jouw leven, en jouw
vertrouwen en aanbidding voor Hem mag groeien.



Dag | - woensdag 5 maart
Johannes I3

Overdenking
Dit eerste vers van Johannes 13 voelt als gordijn dat wordt opengetrokken
voor de eindscéne die zich nu gaat afspelen in het levensverhaal van Jezus.

Jezus weet dat het moment gekomen is dat er een einde komt aan Zijn tijd op
aarde en dat doet veel met Hem. Als je weet dat je niet veel tijd meer hebt,
worden je prioriteiten duidelijker. Dan geef je alle tijd die je nog hebt aan die
dingen die voor jou het allerbelangrijkste zijn. Je besteedt je woorden alleen
nog aan dat wat je wil dat mensen nooit meer mogen vergeten. En dat is wat
we in de komende hoofdstukken steeds proeven. Jezus drukt ons Zijn laatste
woorden op ons hart. Hij wordt nog scherper en doelgerichter.

Het motief voor Jezus' woorden en daden wordt kristalhelder neergezet. Hij
had de mensen die in de wereld aan Hem toebehoorde lief en die liefde voor

ons laat Hem tot het uiterste gaan.

Neem een moment van stilte. En herlees de laatst zin van vers 1 een
paar keer.

Jezus zegt hier ‘Mijn liefde voor jou zal tot het uiterste gaan.’
Wat doen deze woorden met jou?

Neem een moment om Jezus te danken voor zijn liefde voor jou.



Dag 2 - donderdag 6 maart

Johannes 13- 217

Opdracht

Zoek de rust op

Pak je Bijbel, deze gids en een pen mee, laat je telefoon in een andere ruimte
achter en ga ergens op een rustige plek zitten. Neem een ontspannen maar
actieve houding aan.

Begin met een minuut stilte
Adem diep in, richt je gedachten op God. Je kan de stilte beginnen met het
uitnodigen van Gods Geest .

“Kom Heilige Geest van God, vul mijn gedachten en mijn hart met Uw
aanwezigheid.”

Lezen
Sla je Bijbel op bij Johannes 13: 2-17. Lees de tekst rustig door.

Vraag de Heilige Geest of Hij je in de tekst wil laten horen wat Hij vandaag
tegen jou wil zeggen. En lees de tekst nog een keer rustig door.

Noteer hieronder vers uit het verhaal van de voetenwassing jou het
meeste aanspreken?

Wat vertellen die woorden jou over Jezus?

Gebed

Vertel Jezus wat je aan Hem bewonderd.

Deel met Hem wat uit dit verhaal van de voetenwassing jou raakt en waarom.
Vraag de Heilige Geest of hij jou wil helpen meer op Jezus te lijken.



Dag 3 - vridag 7 maart
Johannes [3:18-3

Lezen
Dit is zo'n verhaal waar je even voor moet gaan zitten. Want wat gebeurt hier
allemaal?

Lees het verhaal twee keer door. Als je het voor de tweede keer leest,
probeer je dan voor te stellen dat je erbij bent aan die tafel. Kijk naar wat je
de leerlingen ziet doen en hoe ze reageren. Kijk naar Jezus, wat doet dit
moment met Hem?

Overdenking

Jezus was al Zijn hele leven op weg naar Goede Vrijdag. De laatste weken
heel concreet, toen Hij samen met Zijn leerlingen koers zette richting
Jeruzalem. Maar op dit moment, het moment dat Hij het brood in de schaal
doopt en aan Judas overhandigt, dat is het moment waarop Hij zelf Zijn
lichaam, Zijn leven, uitlevert. Hij geef zich over aan degene die de handen en
voeten van satan wordt. “Doe maar meteen wat je van plan bent." Jezus wordt
niet gepakt door het kwaad, Hij geeft zichzelf over aan het kwaad, omwille
van ons.

En waar de discipelen niet goed begrijpen wat hier voor hun ogen heeft
afgespeeld, is net door Jezus zelf de startknop ingedrukt om de duisternis,
die Hij in de laatste uren van Zijn leven moet gaan meemaken, te laten
intreden. Zodat de Schrift, Gods reddingsplan, in vervulling zal gaan. En
niemand die het ziet en niemand die Hem troost.

Opdracht
Neem vandaag de tijd om met Jezus te praten als met een vriend. Vraag Hem
wat Hij heeft ervaren die avond, aan die tafel.



Dag 4 - zaterdag 8 maart
Johannes 13 31-32

Overdenking
Gisteren lazen we hoe Jezus zichzelf uitleverde aan de macht van het kwaad.
Judas staat op en loopt de deur uit om Jezus te verraden.

En dan zegt Jezus: : “Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden.”

In Jezus' uitlevering aan het kwaad, is Zijn grootheid zichtbaar?? Ik snap wel
dat de leerlingen dat niet gelijk zagen. Dit kan je pas achteraf begrijpen.

Het woord grootheid is in de grondtekst het Griekse woord &o&a (dokza) en
betekent de glans, de glorie, de macht, de eer, de roem, de majesteit.
Kortweg alles wat aanbiddingswaardig is aan God.

Gods grootheid is sterker dan de macht van het kwaad. Dat wordt zichtbaar
in de opstanding, maar ook in het lijden en sterven en van Jezus. Zelfs
overgeleverd in de handen van satan kan de grootheid van God niet
gebroken worden. Jezus vertrouwt daarop nu Hij is overgeleverd aan het
kwaad. Hij weet dat Zijn Vader Hem ook nu gaat laten delen in Zijn grootheid.
Hij is de Majesteit die onze zonden op zich neemt en daarmee beladen zich
overlevert aan de wraak van satan. Hij is de Glorie die zelfs door het ultieme
wapen van het kwaad, de dood, niet overwonnen kan worden. Krachtiger
wordt het niet.

Gebed

In welke situatie in jouw leven of in jouw omgeving lijkt het wel alsof Gods
grootheid overschaduwd wordt door het kwaad? Vertel Jezus over deze
situatie en bidt: "Jezus, ik weet dat Uw So&d altijd aanwezig en altijd sterker is,
ook als ik het nu nog niet zie. Mag ik als ik later terugkijk Uw grootheid zien in

"



JOHANNES 13:1B

Hij had de
mensen die
Hem in de
wereld
toecbehoorden
liel’, en zijn
lief’'de voor hen
zou 1ot het
uilersic gaan.



Dag 5 - maandag 10 maart
Johannes [3:33-35

Gebedsopdracht

Zoek een plekje op waar je even ongestoord kan zitten. Richt je aandacht
bewust op God. Vertel Hem dat je graag in Zijn aanwezigheid wil zijn en dat je
met Hem wil praten zoals vrienden met elkaar praten.

Lezen
Lees Johannes 13: 33-35.

Vervolg gebedsopdracht
Vertel aan God waar deze tekst jou naar laat verlangen.

Lees de tekst nog een keer terwijl je je voorstelt dat je erbij bent, daar aan die
tafel. Laat je gevoel spreken terwijl je het gesprek tussen Jezus en Zijn
leerlingen volgt. Blijf stilstaan bij wat jou raakt.

Welke woorden uit deze verzen raken jou? Waarom raken die woorden jou?
Ga met God in gesprek. Vertel Hem welke woorden je raken en waarom. Of
die woorden je inspireren of misschien schuren. Vraag Hem wat Hij door die

specifieke woorden tegen jou wil zeggen en wees stil om te horen wat Hij
tegen jou zegt.

Wat is de eerste gedachte die in je opkwam toen je God vroeg wat
Hij door die woorden tegen jou wil zeggen?

Sluit je tijd met God af door Hem te danken.



Dag 6 - dinsdag Il maart
Johannes 13: 36-36

Overdenking

Wat een klap in het gezicht van Petrus. Daar staat hij met al zijn goede
bedoelingen. Met zijn jeugdige enthousiasme en radicaliteit voor Jezus. Hij
denkt het wel even te gaan doen.

Maar Jezus weet dat het anders gaat lopen. Ja, Petrus zal zijn leven toewijden
aan het verkondigen van het goede nieuws van Jezus en hij zal daar
uiteindelijk zijn leven zelfs voor geven. Maar de weg daarnaartoe zal niet
zonder valkuilen en hindernissen zijn. Eerst zal hij Jezus afvallen, uit angst
voor de gevolgen voor hemzelf. Maar dat is niet het einde van Gods verhaal
met Petrus. Het is een vormingsproces dat Petrus moet doormaken, zodat hij
nog meer mag gaan lijken op de man die hij wil volgen.

In Handelingen lezen we hoe Gods grootheid door Petrus heen schittert, op
een manier die nooit had gekund als Petrus op zijn eigen kracht was blijven
vertrouwen.

Gebed

Aan welke situatie in je eigen leven doet deze situatie tussen Jezus en Petrus
jou denken? Waar ervaar jij dat je met je oprecht verlangen en overgave God
wil dienen. Maar het lijkt alsof God je stil laat staan. Vertel God eerlijk wat dit
met je doet of deed.

Misschien ben je hier nog niet zo vertrouwd mee, maar neem de moed om
een moment te knielen en die situatie over te geven aan God. Geef Hem de
regie erover. En vraag Hem of Hij jou door het proces heen wil vormen, naar
het evenbeeld van Jezus, zodat Zijn grootheid in jou meer en meer zichtbaar
mag worden.



Dag 7 - woensdag I2 maart
Johannes 4 -3

Lezen
Lees de tekst eerst eens.

Opdracht

Nadat je dat gedaan hebt herinner je je wellicht een uitspraak over een
gouden tuinhekje in de hemel. Alsof Jezus als een klusjesman al een paar
eeuwen van alles aan het bouwen is. Jezus, het Woord uit Johannes 1
waardoor alles geschapen is. Door één woord...

Waar gaat deze tekst dan wel over? Vergelijk het eens met 1 Petrus 2:5. Ook
een verhaal over een huis en dit keer ben jij er onderdeel van. Als
bouwsteen.

Jezus spreekt in vers 2 over een mysterie wat aanstaande is. God zou met
Zijn Geest in ons komen wonen. In ons gebroken mensen. God, de Heilige,
de Almachtige.

Dat kan toch helemaal niet? Dat klopt. Daarom moest Jezus eerst gaan. Hij
moest eerst sterven en weer opstaan zodat jij heilig verklaard kon worden.
Zodat jij en wij samen de plek zijn waar God wil wonen. Altijd. In de laatste
verzen van Efeze 2 wordt dat huis ook wel de tempel genoemd. Het heilige
der heilige dus. Stel je eens voor. Dat ben jij voor God, dankzij Jezus.

En dat gouden tuinhekje? Lees Psalm 46 ten slotte maar eens.
Gebed

Dank u dat ik met al mijn gebrokenheid, schuld en schaamte dankzij Jezus
voor u een plek ben waar u altijd wilt zijn en waar u nooit meer weggaat.



Dag 8 - donderdag 13 maart

Johannes 14: 4-7

Overdenking

Jezus zegt hier niet: Ik wijs jullie de weg naar de Vader, lk vertel jullie de
waarheid en lk geef jullie het leven. Nee, Jezus zegt: “IK BEN de weg, de
waarheid en het leven".

Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In het Grieks staat hier ego eimi, wat
veel uitdrukkelijker is dan de gewone manier om “ik ben...” te zeggen. Hier
gaat het om identiteit.

God maakte zich in het Oude Testament bekend met de naam IK BEN (Ex.
3:14). Jezus gebruikte dezelfde naam in het Nieuwe Testament (Mat. 14:27).
Hiermee zegt Hij dat Hij en de Vader dezelfde zijn. Als je naar Jezus kijkt, zie
je God. Als je Jezus kent, ken je God.

In de Hof van Eden leefde God met Adam en Eva in een intieme relatie. Zij
wandelden samen in de avondschemering, spraken met elkaar, deelden
elkaars hart.

Na de zondeval was deze relatie verstoord. Er ontstond een kloof tussen de
(zondige) mens en God. Wij kunnen echter niets doen om die kloof te
overbruggen. Jezus wel. Hij overbrugde deze zelf. Daarom zegt Jezus: “lk ben
de weg, de waarheid en het leven; niemand kan tot de Vader komen dan door
Mij".

Luister
Luister eens naar Opwekkingslied nr. 369, Door Uw genade Vader.

Gebed
Dank God voor het offer dat Jezus bracht voor jou:



Dag 9 - vridag 14 maart

Johannes 14: &I

Overdenking

Bijna iedereen kent dit spreekwoord wel. Het is toch veel makkelijker om
ergens in te geloven als je datgene waarin je gelooft kunt zien? Zou in God
geloven ook niet veel makkelijker zijn als we Hem konden zien?

Wat betekent geloven eigenlijk? Van Dale omschrijft geloven als volgt: “het
vertrouwen in de waarheid van iets; een vast en innig vertrouwen op God".
In God geloven heeft dus alles te maken met Hem vertrouwen. En God
vertrouwen ontstaat door Hem te kennen.

Daarom vroeg Mozes om God te mogen zien. Mozes' vertrouwen in God had
een flinke deuk opgelopen. Hij had Gods woede gezien na het incident met
het gouden kalf. Maar Gods antwoord is “Nee”. Mozes mag God niet zien,
want God had gezegd: “Niemand kan Mij zien en in leven blijven” (Ex 33:20).
God laat zich alleen “zien” d.m.v. Zijn Naam “lk ben de Heer" (Ex 34:6).

Lezen
Lees nu Joh 1:18.

Nu is Gods antwoord op de vraag of we Hem kunnen zien: “ja".
Hoewel we God nog steeds niet echt kunnen zien gaf Jezus God een gezicht.
Wil je God zien? Kijk naar Jezus!

Jezus ging tijdens zijn leven op aarde om met hoeren en tollenaars. Zij
voelden zich door Hem geliefd en geaccepteerd. Zij waren graag bij Hem
omdat Jezus hen het liefdevolle hart van Zijn Vader liet zien.

Opdracht

Psalm 23 is een psalm van David waarin hij het liefdevolle en zorgzame hart
van God omschrijft. Lees deze psalm hardop als een gebed en kom tot rust in
Zijn aanwezigheid.



Dag 10 -zaterdag 15 maart
Johannes 14: 15-21

Overdenking

Gisteren las je dat geloven alles te maken heeft met vertrouwen. Vandaag
gaat Jezus verder en belooft Hij iets waar toen niemand iets van begreep. Al
eerder had Hij er iets over verteld toen Hij sprak over het huis van Zijn Vader
en nu voegt Hij daar een belofte aan toe. Hoewel sommige vertalingen
voorwaarden lijken te stellen, “als jij dit doet dan zal ik dat doen”, geldt deze
belofte voor iedereen die het horen wil.

Jezus heeft gedaan wat Hij beloofd had. De Heilige Geest is gekomen toen het
Pinksteren werd en leeft sinds die tijd in iedereen die gelooft. Gelukkig maar.
Jezus volgen, Hem liefhebben en doen wat Hij vraagt is niet iets wat ons
gemakkelijk afgaat. Daar heb je echt hulp bij nodig. Dat is nu precies wat de
Heilige Geest doet. ‘Helper' is één van de vertalingen van het woord in de
oorspronkelijke taal, paraqleta. Een andere vertaling die de belofte nog rijker
maakt is ‘Degene die de vloek stopt en beéindigt'. Dat betekent dat je Jezus
kunt leren liefhebben en dat je daarbij bovennatuurlijke hulp krijgt. Hulp in
het liefhebben én hulp om de spelbreker daarin het zwijgen op te leggen. Dat
is nog eens een belofte!

Gebed

Dank U Jezus dat U doet wat U belooft. Ook voor mij. Ook als ik er een potje
van maak. Dank U wel voor een geweldige hulp die mij helpt U lief te hebben
en U te volgen.



JOHANNES 14:13

En wat jullie
dan in mijn
naam vragen,
dat zal Ik doen,
zodat door de
Zoon de
grootheid van
de Vader
zichtbaar
wordi.



Dag Il - maandag [7 maart
Johannes 14: 22-26

Overdenking

Wanneer je het tekstgedeelte van vandaag leest dan vraag je je misschien wel
af of alles wat Jezus belooft wel voor jou is. Ook nu lijken er voorwaarden te
gelden. Als dat je overkomt is het goed om andere Bijbelgedeelten erbij te
pakken. Johannes 3:16 bijvoorbeeld. Daarin lees je dat God, de Vader, van
iedereen houdt. Zoveel dat Hij Jezus prijsgaf om ook jou vrij te kopen.

Wanneer dat tot je doordringt en je gelooft dat het ook voor jou is dan wil je
niets anders dan je Redder liefhebben. Met vallen en opstaan misschien wel.
Je krijgt zelfs hulp om je te leren lief te hebben, Jezus te volgen en Zijn wil te
doen. Die Hulp, de Heilige Geest, leert jou niet alleen, hij helpt je ook te
veranderen zodat je steeds meer degene wordt die God écht heeft bedoeld.
Hij fluistert je zachtjes een woordje in waarmee je jouw liefde voor God
uitspreekt, Pappa (Galaten 4:6). En Hij fluistert dan terug: “goed zo lieverd, je
kan het!”

Gebed
Dank U Jezus dat U mij vond. Dank U Heilige Geest dat U altijd bij mij bent en
mij leert wie ik ben en mag zijn. Dank U Pappa dat U mij liefhebt, altijd.



Dag 12 - dinsdag 18 maart
Johannes 14: 27-3l

Overdenking
Verlangen we allemaal niet naar vrede? Dagelijks komen berichten voorbij
over oorlog en geweld.

De vrede waar Jezus het over heeft in vers 27 is het Hebreeuwse woord
‘shalom’ en betekent vrede, harmonie, heelheid, volledigheid, welvaar, welzijn
en rust.

Hoewel het ook de afwezigheid van oorlog beschrijft, gaat het meestal over
heelheid in alle aspecten van ons leven.

Jezus belooft Zijn discipelen dat ze niet bang en verdrietig hoeven te zijn
omdat Hij naar Zijn Vader gaat. Hij belooft hun Zijn vrede. Misschien ervaar jij
op dit moment geen vrede in je leven. Zit je relatie in zwaar weer, maak je je
zorgen over je kinderen. Misschien ben je bang voor de toekomst omdat je je
baan bent verloren of omdat je ziek bent.

Maar de belofte van Jezus geldt ook voor jou! Hij wil jou Zijn vrede geven.
Een vrede die kan bestaan zelfs tijdens de zwaarste stormen in je leven.
Herinner je je Psalm 46: 2-4 nog?

Craig Groeschel (oprichter en leider van LifeChurch) zei het zo:

“Vrede wordt niet gevonden in de afwezigheid van een storm, maar in de
aanwezigheid van God". Hierdoor kunnen we zelfs in een periode van storm
in ons leven, als we te maken hebben met geweld, ziekte, pijn of onrust, Zijn
vrede ervaren.

Luister
Luister eens naar het nummer Peace van Hillsong Young & Free. Zoek de
songtekst erbij en dank God voor deze belofte voor jouw leven.



Dag 13 - woensdag 19 maart
Johannes 1518

Overdenking

Blijf in Mij, en Ik in u. Met deze woorden benadrukt Jezus een diepe,
wederzijdse relatie. Het is niet alleen zo dat wij verbinding met God zoeken;
Hij zoekt ook verbinding met ons. Dit verlangen naar verbondenheid wordt
prachtig verwoord in Hooglied 6:3: "Ik ben van mijn geliefde, en mijn geliefde is
van mij." God wil samen met ons optrekken in dit leven. Hij verlangt naar
onze volledige afhankelijkheid, een leven waarin we diep geworteld zijn in
Hem.

Jezus zegt zelfs: "Zonder Mij kunt u niets doen." Natuurlijk konden de
discipelen allerlei dingen doen zonder Hem, maar Hij wijst op iets diepers:
zonder Hem kunnen we niets van blijvende, eeuwige waarde voortbrengen.

Dit principe zien we ook terug in de natuur. Een wijnrank kan geen vrucht
dragen als deze niet verbonden is met de wijnstok. Alle levenssappen die
nodig zijn voor groei en vruchtbaarheid komen uit de wijnstok. Zo wil God
ons eerst toerusten, bemoedigen en zegenen, zodat wij vanuit die overvloed
kunnen uitdelen. Psalm 23 beschrijft dit beeld treffend: 'Mijn beker vioeit
over." God wil eerst jouw beker vullen voordat je uitdeelt aan anderen. Vrucht
dragen is niet het uiteindelijke doel, maar een natuurlijk gevolg van leven in
verbondenheid met Hem.

Sta eens stil bij deze vragen:

Zijn er plekken in je leven waar je probeert vrucht te dragen zonder
zelf toegerust te zijn?

Welke kleine stap kun je vandaag zetten om eerst van Hem te
ontvangen?



Dag 14 - donderdag 20 maart

Johannes 5 AHI

Overdenking

Gisteren lazen we over vrucht dragen, en vandaag richten we ons op het
fundament hiervan. Jezus zegt: 'Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u
liefgehad: Blijf in Mijn liefde." Zijn bediening was geworteld in de liefde van Zijn
Hemelse Vader. Dat was de bron waaruit Jezus leefde en handelde. Maar meer
dan dat: de hele Bijbel spreekt over Gods liefdeswerk voor Zijn schepping, ook
de geboden.

Soms kunnen die aanvoelen als beperkingen van onze vrijheid, en misschien
hebben we ze zelfs als liefdeloos ervaren. Toch komen ze voort uit Gods
liefdevolle hart. Als onze Maker weet Hij als geen ander dat wij ware vrijheid,
vrede en vreugde vinden wanneer we dichtbij Hem leven en ons houden aan
Zijn ontwerp. Jezus belooft: 'Dan zal Mijn blijdschap in u blijven en uw
blijdschap volkomen worden." Wat een belofte!

Sta stil bij deze vragen:

Heb je al eens ervaren dat wanneer je je aan Gods geboden hield, je
daarin vreugde vond?

Aan welke kaders die God stelt, heb jij je wel eens geérgerd?

Wat denk je dat Gods hart hierachter is voor Zijn schepping?

Gebed

Tijd voor gebed! Dank God voor Zijn liefdevolle hart voor ons, en vraag de
Heilige Geest de plekken in jouw leven aan te wijzen waarin Hij je (terug) wil
leiden naar Zijn liefdevolle ontwerp. Wees een moment stil en vraag God tot je
te spreken. Wat kwam er in je op? Hoe kun je hier een eerste stap in zetten?



Dag I5 - vridag 2I maart

Johannes I5: 127

Overdenking

Gisteren stonden we stil bij Gods liefde die door de hele Bijbel zichtbaar is.
Vandaag lezen we hoe Jezus deze liefde verbindt aan Zijn eigen offer en het
gebod van de liefde.

Jezus zegt: 'Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand
zijn leven geeft voor zijn vrienden." En met die woorden spreekt Hij over ons.
Wat een bijzonder voorrecht: Jezus noemt ons Zijn vrienden! Gods
vriendschap met ons gaat zelfs zo ver dat Hij Zijn leven voor ons gaf. Laat dat
even op je inwerken.

Vervolgens zegt Jezus waartoe we bestemd zijn: 'lk heb u uitverkoren en
ertoe bestemd om vrucht te dragen, opdat uw vrucht blijvend zal zijn en de
Vader u geeft wat u nodig hebt." Daarnaast geeft Hij ons een duidelijke
opdracht: 'Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt." En Hij bedoelt liefhebben
zoals Hij liefheeft, een onbaatzuchtige en radicale liefde, een liefde die geeft,
zelfs als het je wat kost.

Opdracht

Daag jezelf uit Jezus' voorbeeld te volgen:

Neem je voor om vandaag iets concreets te doen, zeggen of geven aan een
ander. Geef, net als Jezus, iets dat je daadwerkelijk wat kost.

Wees opmerkzaam: wat geeft God jou terwijl jij liefhebt? Ervaar je vreugde in
het geven, juist als het moeite kost?



Dag I6 - zaterdag 22 maart

Johannes 5: 1819

Overdenking

“Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Dit vers laat zien waar
onze liefde voor God vandaan komt: uit Hem. Hij is de bron van liefde en wij
zijn een stroom die mag terugvloeien naar de Bron. In Johannes 15:18-19
lijken we een variant op dit verst te lezen over de haat van de wereld: “Wij
worden door de wereld gehaat, omdat Hij eerst werd gehaat.”

Zo. Dat zijn harde woorden. En toch deelde Jezus dit met een reden: Hij wilde
Zijn discipelen troosten met de wetenschap dat de wereld Hem het eerst
haatte. Hij weet wat het is om gehaat te worden. En daarbij benadrukt Jezus
ook dat de haat er (helaas) bij hoort. Zoals wij een antwoord op Gods liefde
zijn als wij God liefhebben, zo zijn wij blijkbaar ook een antwoord op Jezus als
wij door de wereld gehaat worden.

Jezus wordt ook vandaag nog vervolgd wanneer Hij in mensen leeft. Moeten
we ons hierdoor laten ontmoedigen? Nee, deze haat mag juist ook een
bemoediging zijn: het is een teken dat je van een ander Koninkrijk bent, dat je
tegen de (haat)stroom van de wereld in een stroom van Gods liefde bent.

Wat doet het met jou als je haat vanuit de wereld ervaart op het moment dat
je Jezus volgt of wanneer je ziet dat dit medechristenen overkomt? Zie je dit
als een ontmoediging of bemoediging?

Waar(in) kun jij tegen de stroom van de wereld in een stroom van
Gods liefde zijn?

Luister
Van een ander Koninkrijk - Christian Verwoerd



JOHANNES 15:8

De grootheid
van Mijn Vader
zal zichtbaar
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veel vrucht
dragen en mijn
leerlingen zijn.



Dag I7 - maandag 24 maart
Johannes 15: 20-25

Overdenking

Jezus sprak woorden van leven en deed wonderen, en toch haatte en
verwierp de wereld Hem. Je denkt dan toch: waarom zou je iemand haten die
leven en herstel in de wereld brengt!?

“Zij hebben mij zonder reden gehaat.” Jezus citeerde deze zin uit Psalm 69:4 om
de Bijbelse grondslag en de profetische vervulling ervan te laten zien: er was
geen rechtvaardige reden om Jezus en Zijn Vader zo te haten. En tdch is het
Bijbelse waarheid dat deze haat er is en er zal zijn.

Jezus legde zijn discipelen uit dat ook zij haat en afwijzing van de wereld
konden verwachten. En als Jezus dit toen tegen zijn discipelen zei, dan zegt
Hij dat vandaag ook tegen ons. Petrus zei hier het volgende over: "Als u
gehoond wordt (= belachelijk gemaakt wordt) omdat u de naam van Christus
draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn
luister op u rust ... als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag
uw lot tot Gods eer.” - 1 Petrus 4:14 & 16

Gebed

Dank God dat Hij in Jezus naar de wereld is gekomen en deel met Hem wat
dit voor jou betekent. Ben jij wel eens belachelijk gemaakt vanwege je geloof
in Jezus? Vraag God om kracht en wijsheid voor de situatie dat je (nog eens)
belachelijk gemaakt zult worden vanwege je geloof in Jezus. Bid voor onze
broers en zussen in de vervolgde kerk wereldwijd voor wie deze haat heel
dichtbij komt.



Dag 18 - dinsdag 25 maart
Johannes 15: 26-27

Overdenking

De vorige twee overdenkingen gingen over de haat van de wereld die op je af
kan komen. Ondanks dat we daar ook bemoediging uit mogen halen en
Petrus ons zegt dat we dit als een lot tot Gods eer mogen dragen, kan het
toch ook behoorlijk pittig zijn. Dat weet Jezus ook. En Hij laat ons niet alleen
in die kou staan. Nee, Hij beloofde een Helper, een vuur in ons hart.

“Wanneer de Helper komt," Jezus had eerder gesproken over het zenden van
de Helper (Johannes 14:16, 14:26): de Heilige Geest. De vertrekkende Jezus
wist namelijk dat de discipelen de aanwezigheid en de kracht van de Heilige
Geest nodig zouden hebben om de tegenstand van de wereld het hoofd te
kunnen bieden. Maar hoe helpt de Heilige Geest? De Heilige Geest is er om
ons te vertellen en te laten zien wie Jezus is. Alles wat de Heilige Geest doet,
is in overeenstemming de aard van Jezus en Zijn getuigenis hier op aarde. Hij
is degene die in alles van Jezus zal getuigen.

“En ook jullie zullen getuigen," De discipelen bleven niet in de wereld achter om
slechts de haat van de wereld te verdragen en ook niet om achter over te
leunen en alles aan de Geest over te laten. Gesterkt door de Helper zouden
zij getuigen van wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan om de wereld te redden.
Zo zijn ook wij niet in de wereld om haat op onze schouders te dragen, maar
wij mogen onze schouders onder het juk van Jezus leggen om uit Zijn redding
te leven en ervan te getuigen. Dat kunnen en mogen wij doen gesterkt door
de Geest, want God is met ons - Immanuél.

Gebed

Dank de Heilige Geest voor wie Hij is en voor de momenten waarop Hij jou
heeft gesterkt of geholpen. Vraag de Heilige Geest dat Zijn vuur in je hart
mag branden, zodat Jezus in jou leeft en anderen dit ook aan jou mogen zien.



Dag 19 - woensdag 26 maart
Johannes 16: -4

Overdenking

In dit hoofdstuk kijkt Jezus terug op wat Hij eerder heeft gezegd: “Ik heb dit
verteld, omdat Ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen." Voordat Hij naar
de Vader gaat, wil Hij ons echt nog iets meegeven. Jezus weet tegen welke
dingen wij aan gaan lopen; welke beproevingen en twijfels er gaan komen.
Hij ontkent dat niet, hij benoemt zelfs dat dit gaat gebeuren. Hij wil ons
bijstaan, bemoedigen en toerusten voordat Hij naar de Vader gaat:
geestelijke voorbereiding!

Op ieder moment van ons leven wil Hij dat we naar Hem blijven luisteren en
naar Hem blijven kijken, zodat we ons geloof niet verliezen. Hij wil dat wij
weten dat we niet alleen zijn, dat we niet alleen vechten tegen de machten
van deze wereld (Efeze 6:12).

Jezus vertelt ons dat wij de Heilige Geest hebben gekregen die ons troost,
ons de waarheid vertelt en ons Gods woorden geeft als zwaard in de strijd
(Efeze 6:17). Op de juiste tijd geeft Jezus ons wat wij nodig hebben. Hij
voorziet. Hij had niet eerder over de Heilige Geest verteld, omdat Hij nog bij
hen was. Nu vindt Jezus het tijd voor dit belangrijke nieuws: onze
Pleitbezorger en Trooster, die ons zal helpen vol te houden, is aan ieder van
ons gegeven!

Luister
Vader, U bent goed - Opwekking 630

Gebed

“Lieve papa, ik kom bij U met al mijn twijfels en dankbaarheid. Dank U wel
dat U ook voor mij aan het kruis wilde sterven. Dat ik daardoor nu voor altijd
bij U mag horen en dat U de Heilige Geest aan mij hebt gegeven om vol te
houden, in voor- of tegenspoed!”



Dag 20 - donderdag 27 maart

Johannes 16: 5

Overdenking

Jezus zegt dat het goed is dat Hij gaat, want anders kan de Heilige Geest niet
komen. Hiermee laat Jezus zien dat de Heilige Geest echt een grote en
belangrijke rol in ons leven gaat of mag spelen. Jezus kon op aarde op één
plek tegelijk zijn. Met de uitstorting van de Heilige Geest, is de Geest altijd
beschikbaar voor een ieder van ons tegelijk. Wat een groot cadeau! In vers 8-
10 lezen we dat de Heilige Geest kwam voor drie dingen: de wereld
overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. De Heilige Geest kwam
dus ook om ons te overtuigen van oordeel. Het oordeel houdt in dat de
heerser over de wereld al veroordeeld is (vers 11). God heeft al overwonnen,
Jezus heeft de dood voorgoed verslagen en de Heilige Geest wil ons helpen
daarvan te getuigen!

Opdracht
“De Heilige Geest Heer maken over alle gebieden in je leven en getuigen van
dat wat Hij doet in jou leven.”

Neem een moment van stilte. Welke gebieden in jouw leven, welke zonden,
mag je nog aan God geven? Op welke momenten vertrouw je nog op eigen
kracht? Welke belemmeringen wil je aan het licht brengen, die je
weerhouden om ten volle als kind van God te leven? Breng dit in gebed.

"“Wij mogen gelukkig ook delen in Gods grootheid: Jezus’ kruisiging wast ons witter
dan sneeuw” - Psalm 51:9

Wat heeft Jezus in jouw leven gedaan? Deel dit vandaag met iemand uit je
gezin, omgeving, werk of kerk. Juist door aan elkaar te vertellen wat Jezus
voor ons heeft gedaan, kunnen wij ook elkaar bemoedigen en troosten.



Dag 2l - vridag 28 maart

Johannes 16: 12-15

Overdenking

Uit de verzen van vandaag blijkt dat de Vader, Zoon en Geest echt een drie-
eenheid zijn. Ze werken met elkaar samen. De Heilige Geest zal ons de weg
wijzen in de waarheid: het duidelijk maken van het hart van God. We mogen
luisteren naar Zijn stem. De Heilige Geest spreekt tot ons hart, om het
liefdevolle hart van God de Vader, aan ons bekend te maken.

Opdracht
Pak een pen en iets waar je op kunt schrijven. Wordt een moment stil en
spreek het volgende gebed uit:

“Heer, ik wil bij u komen aan Uw Vaderhart. Wilt u door Uw Geest tot mij
spreken? Dat Uw waarheid in mijn hart en gedachten mag klinken. Niet mijn
eigen gedachten Vader, maar Uw woorden. Want u bent liefdevol en goed.
Heer, ik wil mij focussen op U.”

Stel vervolgens aan God de volgende vraag:
“Here Jezus, hoeveel houdt U van mij?” Wees een moment stil en schrijf
daarna op wat als eerste in je gedachten komt.

Stel daarna aan God de volgende vraag:
“Here Jezus, hoe belangrijk ben ik voor U?". Schrijf weer op wat als eerste in je
gedachten komt.

Lees de woorden die je bij de twee vragen hebt opgeschreven nog eens door.
Klopt het met wat God in de Bijbel zegt? Bewaar deze woorden dan in je hart!



Dag 22 - zaterdag 29 maart
Johannes 16: 16-24

Overdenking

Vandaag lezen we over een gesprek met Jezus en Zijn discipelen. In de eerste
verzen lezen we dat de discipelen elkaar vragen stellen. Ze begrijpen het niet
en spreken daar met elkaar over.

Wij mogen ook met andere gelovigen optrekken en wanneer we iets niet
begrijpen dat met elkaar delen. We zijn aan elkaar gegeven en mogen elkaar
helpen op onze reis met Jezus. Jezus geeft hen vervolgens een bemoediging
mee. Jezus belooft dat ons verdriet in vreugde zal veranderen, zelfs als je nu
tegen moeilijkheden aanloopt. Hij heeft het ergst mogelijke lijden moeten
ondergaan. Hij hield het vol en uiteindelijk kwam er een einde aan de
zwartste nacht.

Ons lijden zal tijdelijk zijn, want Jezus baande voor ons een weg naar het
eeuwige leven: onze toekomst vol van hoop. De laatste verzen laten ons zien
dat na Jezus' dood en opstanding de relatie tussen God en ons veranderd.
Doordat Jezus onze schuld op zich nam, ons hart besprenkelde met Zijn
bloed, heeft Jezus de relatie tussen de Vader en ons hersteld. Wij mogen nu
rechtstreeks tot God komen met het vertrouwen dat God luistert en ons
geeft wat wij nodig hebben (Hebreeén 10:19-23).

Hoe helpen deze verzen jou om vol te houden in moeilijke tijden?

Welke belofte uit deze verzen neem jij deze week voor jezelf mee?”

Luister
Toekomst vol van hoop - Sela



JOHANNES 16:33
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Dag 23 - maandag 3l maart
Johannes 16: 25-30

Overdenking

Deze verzen gaan dieper in op de relatie tussen Jezus, God en de discipelen.
Jezus leert ons dat wij direct tot God mogen bidden in Jezus' naam, in de
wetenschap dat God ons liefheeft!

Gebedsopdracht

Ignatius van Loyola ontwikkelde het “gebed van zelfonderzoek” als oefening
om meer aandacht te krijgen voor Gods aanwezigheid in je dagelijks leven.
Lees Psalm 139:23-24 en bid vandaag met de volgende stappen:

Stap 1: dank God voor specifieke geschenken (groot en klein) die Hij je
vandaag heeft gegeven.

Stap 2: vraag de Heilige Geest of Hij je gedachten wil leiden terwijl jij biddend
terugkijkt op je dag.

Stap 3: vraag God om je te laten zien waar het vandaag niet goed is gegaan
en erken dat waar je fout zat.

Stap 4: vraag God om vergeving, zodat het niet tussen jou en God in blijft
staan. Vraag God vervolgens om wijsheid om te onderscheiden hoe je in de
toekomst in zo'n situatie beter kunt handelen.

Stap 5: hoe geef je morgen zo vorm dat je aandacht gericht is op Gods liefde?
Vraag God om hulp voor de momenten waar je tegenop ziet.

Bid tot slot of God je de genade wil geven om de manieren waarop Hij Zijn
liefde aan jou bekendmaakt, te herkennen!



Dag 24 - dinsdag | april
Johannes 16: 31-33

Overdenking

We komen aan het eind van hoofdstuk 16. Jezus vat het in deze verzen (31-
33) nog eens samen. We zullen uiteengejaagd worden: polarisatie kunnen we
vandaag de dag niet ontkennen. We gaan soms onze eigen weg en niet die
van Jezus. Dat weet Jezus. Toch zegt Hij dit, omdat Hij wil dat wij bij Hem onze
vrede vinden. De Heilige Geest zal ons steeds weer terugbrengen naar het
hart van de Vader, daar waar we werkelijk vrede mogen vinden.

Lezen
Lees Lukas 4: 1-14.

Vervolg overdenking

Direct nadat Jezus gedoopt is, staat er dat Jezus vervuld wordt van de Heilige
Geest en door Hem geleid wordt. Jezus werd flink op de proef gesteld door
de duivel. Wij worden ook uitgedaagd door duivelse machten. Jezus ging ons
voor. Hij laat ons zien wat het betekent om vervuld te zijn met de Heilige
Geest. De Geest leidt Jezus naar het hart van Zijn Vader. Jezus belijdt op het
moment dat Hij aangevallen wordt wie God is. Daar mogen wij een voorbeeld
aan nemen. Wij mogen volhouden met Jezus als voorbeeld, de Geest in ons
hart en onze grote God om ons heen. God laat nooit los!

Opdracht

Zoek drie bemoedigende teksten op in de Bijbel (Google kan je helpen) en
leer deze uit je hoofd, zodat je in moeilijke tijden die teksten hardop kunt
uitspreken.

Luister
Houd vol - Mozaiek Worship



Dag 25 - woensdag 2 april

Johannes [7: 5

Overdenking
‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U mij
heeft opgedragen.’

Jezus brengt in het gebed aan het einde van Zijn aardse leven verslag uit aan de
Vader. Jezus kan zeggen dat Hij heeft gedaan wat de Vader hem heeft
opgedragen. Hij heeft zijn opdracht, zijn ‘roeping’ uitgevoerd.

Wat voor Jezus zo helder was, is voor ons soms zo ongrijpbaar: zijn plan met
ons leven.

Voel je je als volgeling van Jezus ook geroepen door God? Waarin
dan? En hoe dan?

Roeping kun je op verschillende manieren ontdekken. Een mooie gedachte is
dat roeping de plek is waar je talent en je verlangens samenkomen. Dat hoeven
geen grote levensveranderende plannen te zijn. Het kan juist zitten in op het
eerste gezicht kleine of eenvoudige opdrachten; sommige mensen proberen
veel meer te doen dan wat God voor hen in gedachten heeft! Een andere
richtingaanwijzer voor de plannen van God in jouw leven is terugkijken en zien
welk pad God al met jou heeft afgelegd. Zou je die lijn mogen doortrekken? Wat
zie je dan?

Neem deze morgen de tijd om na te denken en te bidden over de plannen of
richting die God door jou heen wil mogelijk maken.



Dag 26 - donderdag 3 april

Johannes [7: 6-8

Overdenking

Jezus bidt tot Zijn Vader voor Zijn volgelingen. Hij spreekt de woorden: “Ze
hebben mijn woord bewaard.” Neem deze uitspraak vandaag als een
bemoediging mee. Het laat onder meer zien hoe waardevol het is om de
woorden van Jezus te omarmen.

In Openbaring 3:8 herhaalt Jezus deze tekst op een vergelijkbare manier: ‘lk
weet wat je doet. Ik heb voor jou een deur geopend die niemand kan sluiten.
Je hebt niet veel kracht, maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet
verloochend'.

Zelfs in je zwakte, wanneer je klein voelt of kracht tekortkomt, ziet God jouw
trouw. Het bewaren van Gods woord betekent ook dat je leven een stevig
fundament heeft. Het is niet afhankelijk van je prestaties, maar van Zijn
trouw. Gisteren lazen we: ‘Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige
ware God, en Jezus Christus die U hebt gezonden'. God ‘kennen’ en ‘Zijn
woord bewaren’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door Zijn woorden
serieus te nemen, leef je vanuit de zekerheid dat je van Hem bent en dat
niets je uit Zijn hand kan roven.

Gebed
Neem de tijd om God vandaag te danken. Voor Zijn woord dat jouw leven

richting geeft. En voor de zekerheid dat je bij Hem hoort. Ook al weet je dat je
uit jezelf niet veel kracht hebt.



Dag 27 - vridag 4 april

Johannes [7: 912

Lezen
Lees Johannes 17: 9-12

Overdenking

Jezus bidt voor Zijn volgelingen. Hij bidt hier specifiek voor de mensen die de
Vader aan Hem heeft gegeven. Dat betekent dat Hij jou op het oog heeft. Hoe
bemoedigend is het om te weten dat Jezus, zelfs op weg naar het kruis, de
tijd neemt om voor jou te bidden? Hij ziet jou, Hij kent jouw situatie, en Hij
spreekt bij de Vader over jou. Maar er is meer. Jezus zegt dat Zijn grootheid
door ons zichtbaar wordt. Je bent geroepen om partner te zijn van Zijn
grootheid. Een verlengstuk van Zijn Liefde. Wat een voorrecht!

Opdracht

Zet vandaag tijd opzij om luisterend te bidden. Neem een tijd van stilte.
Neem in je tijd van stilte steeds één van de drie situaties hieronder in
gedachten en vraag of God je tijdens je stilte een naam in je gedachten wil
geven.

lemand die bemoediging nodig heeft.

lemand die zoekende is.

lemand die jou inspireert.

Sluit de drie momenten van stilte af met het uitspreken van een gebed voor
elk van deze drie mensen. God legt vandaag deze personen op jouw hart.

Spreek woorden van Leven over hen uit.

Gebed
Sluit af met een gebed van dankbaarheid.



Dag 28 - zaterdag 5 april

Johannes [7: 1319

Lezen
Lees Johannes 17: 13-19

Opdracht

Maak vandaag ergens op de dag een wandeling of een fietstocht.

Laat je telefoon thuis en maak de fietsrit of wandeling bij voorkeur in de
natuur. Dat kan natuurlijk ook op een sportieve manier. Overdenk de
woorden die Jezus bad en die je hebt gelezen vandaag: “Heilig hen dan door
de waarheid”

Kijk naar je omgeving en vraag jezelf af:

Hoe zie ik Gods waarheid terug in de schepping om mij heen?

Hoe kan ik, net als de natuur, iets weerspiegelen van Gods waarheid?

Gebed
Sluit je tocht af met een kort moment van dankbaarheid en gebed.



JOHANNES 17:214
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Dag 29 - maandag 7 april
Johannes [7: 20-23

Overdenking
Centrale gedachte: “Jezus bidt voor wie nog gaat geloven.”

In Johannes 17 bidt Jezus niet alleen voor Zijn discipelen, maar ook voor
mensen die nog gaan geloven. Wat een bijzonder gebed dat Jezus meebidt
voor de mensen die jij misschien ook wel meedraagt in jouw gebeden.

En ‘laat hen allen één zijn'. Jezus markeert alle gelovigen als één groep met
een speciaal doel. Het maakt je als gelovige niet “beter” dan anderen, maar
het zet je wel apart. Niet omdat je uit jezelf bijzonder bent, maar omdat Jezus
zijn grootheid met jou deelt. De grootheid die Hij van de Vader heeft
ontvangen, geeft Hij aan ons. Dat is genade; dat dat we door Jezus anders
mogen zijn: dragers van Zijn grootheid. Om licht te verspreiden in de wereld.
Vandaag staan we stil bij deze waarheid: jouw leven is bedoeld om de
grootheid van Jezus te weerspiegelen.

Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als je te maken met mensen of
situaties waar je moeite mee hebt. Juist in die momenten wordt je
uitgenodigd om de grootheid van Jezus te laten zien, door liefde te tonen
waar het moeilijk is.

Gebed

Neem de tijd om te bidden voor mensen of groepen waar je moeite mee
hebt: machthebbers, collega's die je energie wegnemen of misschien wel
kerkleden die spanning bij je veroorzaken. Vraag God om hen te zegenen en
om je eigen hart te vullen met geduld en liefde, zodat Zijn grootheid ook in
deze relaties zichtbaar wordt.



Dag 30 - dinsdag 8 april
Johannes [7: 24-26

Overdenking

In de verzen van vandaag beschrijft Jezus het einddoel. Wij mogen samen
met Hem leven. Zijn Liefde volledig ervaren en voelen; Zijn glorie en
heerlijkheid zien. Jezus spreekt hier niet over een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, maar Hij heeft het over de tegenwoordige tijd. Wat een
belofte! We mogen nu al proeven aan een eeuwige ervaring van Liefde en
Recht.

Het Griekse woord voor "zien' (theoreo), in vers 24, betekent meer dan
alleen kijken. Het wijst op een aandachtig en voortdurend waarnemen. Alsof
je iets volledig in je opneemt. Daarnaast draagt het een diepe
gevoelswaarde: het gaat niet alleen om waarnemen, maar ook om er deel
van uit te maken en het zelf te ervaren.

Opdracht
Pak je Bijbel, deze gids en neem een pen mee. Laat je telefoon in een andere
ruimte achter en ga ergens op een rustige plek zitten.

Schrijf op hoe jij Jezus' heerlijkheid en Liefde nu al in je leven
waarneemt en ervaart:



Dot e O o

Overdenking
“Ondanks alle tekenen die Hij in hun bijzijn had gedaan, geloofden zij niet in
Hem.” (Johannes 12:37)

Fascinerend dit Bijbelgedeelte. Jezus was al een tijdlang op tournee, en waar
hij ook kwam, zijn impact was enorm. Blinden konden zien, doden stonden
op, brood vermenigvuldigde zich alsof het Black Friday bij de bakker was. En
toch... geloofden mensen niet.

Wat het voor mij nog fascinerender maakt is dat dit ongeloof een vervulling
van een oude profetie is. De plottwisten en verhaallijnen in de bijbel
getuigen van een God die buitengewoon creatief is. Je zal als lezer van het
Johannes Evangelie maar instemmend meelezen, je bent het eens met de
omstanders, Jezus is niet de zoon van God. Om vervolgens te lezen dat juist
dit ongeloof een vervulling is van een profetie van Jesaja. Een profeet die je
nogal hoog hebt zitten. Een vervulling van een profetie die juist bewijst dat
Jezus wel degelijk de zoon van God is. Je hoofd zit onherroepelijk in een
kronkel waar je voorlopig niet uitkomt. Precies de oproep van Jezus om alles
achter te laten en Hem te volgen. Geen makkelijke keuze

Op welke momenten houd jij je mond over je geloof, omdat je bang
bent wat anderen denken?

Wat zou er veranderen als je daar niet meer bang voor was?

Gebed

Jezus, geef me de moed om niet te kiezen voor de goedkeuring van
anderen, maar voor Uw eer. Maak me niet religieuzer, maar moediger.
Verzacht mijn hart en leer mij uw wonderen te zien, ook vandaag. Amen.



Dag 32 - donderdag [0 april
Johannes 2+ 44-50

Gebedsopdracht

In het Johannes evangelie lees je veel over de verhouding van Jezus en de
Vader. Jezus wijst steeds naar de Vader; alles wat Jezus doet en zegt is
namens, door en voor de Vader.

Wij hebben de neiging om de Vader, Zoon en Geest soms door elkaar te
halen. Ik geloof dat God hierin heel vergevingsgezind is, maar hoe
ongemakkelijk is het als je iemand al jaren kent en toch steeds bij de
verkeerde naam noemt?

Inzicht in de verschillende rollen van Vader, Zoon en Geest, verdiept je
gebedsleven en verrijkt je aanbidding. In het kort:

e God de Vader is de bron van alles, liefde, schepper, zorgzaam, heilig en
almachtig.

e Jezusis de weg, de waarheid en het leven, Hij herstelt, vernieuwt en
vergeeft.

¢ De Heilige Geest maakt één, vervult, leidt, troost, Hij is God in ons.

Opdracht

Bid een gebed waarbij je je eerst richt tot God de Vader. Waarvoor wil je Hem
danken? Wat vraag je van de Vader? Richt je blik op Jezus: waarvoor ben je
dankbaar? Wat hem je van Hem nodig?

Nodig Gods Geest uit, vraag om zijn vervulling en hoe je met zijn
aanwezigheid in jou Gods liefde mag delen met jouw omgeving.

NB Probeer je eens bewust te maken welk beeld jij hebt van God de Vader,
Zoon en Heilige Geest. Wat zie je? Waar denk je aan?



Dag 33 - vridag Il april

Joh mes [2-HI

Overdenking

De nadruk in ons geloof ligt meestal op wat Jezus voor ons heeft gedaan en
doet. Maar een relatie gaat twee kanten op, Maria geeft ons een geweldig
voorbeeld in het uiten van haar liefde voor Jezus.

Ongemakkelijk...

De mannen zijn lekker aan het eten en praten. De vrouwen bedienden. Maria
heeft het van te voren zorgvuldig voorbereid, je hebt immers niet standaard
een fles parfum of olie van € 30.000,- in huis. Als er een gelegenheid zou
komen, zou ze die met beide handen aangrijpen. En nu, nd was die
gelegenheid. Ze haalt diep adem en gaat recht op haar doel af. Ze breekt de
hals van de fles en giet het over de voeten van Jezus.

Wat kost het?

Het kost Maria veel om haar liefde voor Jezus te uiten. Het kost haar
ongeveer een jaarsalaris. De discipelen hadden gelijk over de waarde,
inclusief de geestelijke betekenis van wat je ermee had kunnen doen voor de
armen. Over geld praten zorgt ervoor dat je niet naar jezelf hoeft te kijken en
naar de betekenis van wat Maria deed. Controle houden en terug naar
‘standje veilig’, daar zijn we heel goed in.

Maar daarmee ga je voorbij aan de kern: de moed van Maria om, tegen
bestaande verhoudingen en opvattingen in, liefde voor Jezus te tonen. Moed
om rolpatronen te doorbreken, moed om geen waarde te hechten aan wat
anderen zullen zeggen. Moed om mateloos lief te hebben.

Zou jij durven wat Maria deed?
Hoe kun jij jouw liefde voor Jezus tonen?

Wat moet je hiervoor overwinnen? Ga in gesprek met Jezus.
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Opdracht

In deze oefening verbeeld je dat je bij de intocht van Jeruzalem aanwezig
bent. Lees de tekst uit Johannes 12 en de tekst hieronder een aantal keer
aandachtig door. Sluit je ogen.

Verbeeld je het volgende:

Je ziet net buiten de stad Jeruzalem een enorme menigte van mensen. Wat is
er aan de hand? Je snelt door de stadspoort, het veld in.

Wat zie je nog meer...?

Je hoort opgewonden stemmen. Het geluid van afbrekende palmtakken komt
je tegemoet. lemand roept: Jezus komt eraan!’ Naast je beginnen mensen te
zingen: 'Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer!

Wat hoor je nog meer...?

Er hangt spanning in de lucht. Je ruikt de warme lijven van de mensen om je
heen. Ook ruik je het muffe stof van de stad. Je proeft het zelfs op je tong, dat
stof.

Wat ruik en proef je nog meer...?

Je voelt de drukkende warmte van de dag. Je hebt plakkende handen en
veegt dit af aan je kleding. Je voelt de ruwe stof.
Wat voel je nog meer...?

Daar komt Jezus aangereden! Mensen zwaaien met palmtakken. Je voelt het
verlangen om dichterbij te komen. Jezus komt op zijn ezel naar je toe, en richt
Zijn blik op je. Die blik van Jezus, die raakt je.

Wat zie je in de ogen van Jezus?



JOHANNES 12:188B

Toen Klonk er
cen stem uit de
hemel: ‘Ik heb
Mijn grootheid
gcioond en Ik
zal Mijn
grootheid weer
ionen.



s 5cag Haprl

We zijn in de laatste week van de lijdenstijd aangekomen. Het Bijbelgedeelte
van vandaag geeft ons met een sprekend voorbeeld alvast een samenvatting
van wat we gaan meemaken.

Lezen
Lees het Bijbelgedeelte

Overdenking

Jezus spreekt hier over zijn sterven en opstanding met het beeld van een
graankorrel. En dit is één van de meest troostvolle beelden uit de bijbel. Een
graankorrel moet sterven om vrucht te dragen. Het lijkt lelijk, maar het is
hoopvol! Wat ik mooi vind is dat God hier iets wat hij zelf heeft bedacht (hoe
hij ons voorziet van steeds nieuw graan) gebruikt als illustratie voor het
allerbelangrijkste moment in de geschiedenis van de mens: de dood en
opstanding van Gods Zoon als verzoening voor de zonde.

Wat een troost als je je bedenkt dat sterven niet het einde betekent, maar
een nieuw begin. Dat begraven niet het einde is, maar het begin van nieuw
leven.

Deze beeldtaal van een graankorrel wordt ook door Paulus gebruikt.

“Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt
gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is
wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt.” (1 Kor.
15:42-43).

De Bijbel spiegelt ons lijden met het lijden van Jezus. En onze opstanding met
Zijn opstanding. Kan genade heerlijker zijn?

Luister
Luister het lied: Op die dag - Opwekkingslied 818
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Overdenking
Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet |k zeggen? Vader, laat dit
ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen.

Ik vind het bijzonder dat Jezus hier zijn angst uitspreekt. En we zien Hem
denken: Zal ik mijn goddelijke autoriteit inzetten om dit lijden te ontlopen.
Maar gehoorzaamheid aan Zijn Vader wint het.

Sta daar eens even bij stil.

Jezus: volkomen mens, en volkomen God. Hij kent angst. Angst voor de
effecten van de zonde. Angst voor de dood. Maar in zijn God-zijn heeft hij ook
de zekerheid om het aan te kunnen.

Waarom?

“Ik kan maar één reden bedenken: liefde. Want de liefde laat geen ruimte voor
angst,” (1 Joh. 4:18). Volmaakte liefde sluit angst uit. Ook bij Jezus.

Gebed

Dank U Jezus, dat Uw liefde voor mij zo groot en volmaakt was, dat U
daarmee Uw eigen angst voor de dood overwon. Ik weet mij vandaag geliefd
door U. Help mij mijn angsten in Uw liefde geen ruimte te geven. In Jezus'
naam! Amen.



Dag 37 - woensdag 16 april
Johannes 2: 29-36

Overdenking

Er zijn drie bijzondere momenten in het leven van Jezus waarop Gods stem
uit de hemel klinkt. Bij Zijn doop, bij de verheerlijking op de berg en op dit
moment, zo vlak voor Zijn lijden begint.

Jezus bidt hardop: "Vader, verheerlijk uw naam!" En dan klinkt de stem van
God: "lk heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen."

De menigte die erbij staat, reageert verdeeld. Sommigen denken dat het
gedonder is, anderen dat een engel heeft gesproken. Maar Jezus weet: dit is
de stem van de Vader. Niet voor Hem alleen, maar juist voor de mensen om
Hem heen. God herinnert hen eraan dat Zijn heerlijkheid niet alleen iets van
het verleden is, maar ook iets van de toekomst.

Luister
Neem een moment om te luisteren naar het lied “Indescribable” van Laura
Story.

Schrijf hieronder in welke moeilijke situatie je wilt vertrouwen
dat God Zijn glorie nog zal tonen?

Gebed

"Vader, verheerlijk uw naam in mijn leven. Open mijn ogen om uw grootheid
te zien, zelfs als ik het niet begrijp. Help mij te vertrouwen dat U uw
heerlijkheid weer zult tonen. Amen."
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Overdenking

“Nadat Jezus dit had gezegd, vertrok hij met zijn leerlingen naar de overkant van
de Kidronbeek. Daar was een tuin en hij ging er met zijn leerlingen naartoe.”
(Johannes 18:1, NBV21)

De tuin die Johannes hier bedoelt is Gethsemane, dat betekent ‘olijfoliepers’.
Het ligt aan de voet van de Olijfberg. Aan de overkant van de Kidronbeek zegt
hij ons ook nog even. Een plek die we kennen in de bijbel.

Want koning Salomo richtte op de Olijfberg een “verhoogde plaats” op voor
de verering van vreemde goden. Koning David en zijn volgelingen vluchtten
uit Jeruzalem door de Kidron Vallei de Olijfberg op, huilend en op blote
voeten, nadat zijn zoon Absalom in opstand was gekomen. En de profeet
Zacharia profeteerde dat er “een dag van de Heer” zou komen waarop de
Heer op de Olijfberg zou staan, klaar voor de strijd, en koning zou zijn over de
hele aarde.

Tuinen zijn in de Bijbel plekken waar je God (of juist afgoden) ontmoet. In de
tuin van Eden kwam de dood de wereld binnen. In de tuin van Gethsemane
start de weg terug naar het eeuwig leven.

Gebedsopdracht

Probeer vandaag ergens in de natuur tijd te maken om te bidden, en dan
Jezus voor Zijn bereidheid om in Gethsemane zijn lijdensweg te starten.

Wat breng jij vandaag als eerbetoon aan de gekruisigde Jezus?



39 - Goede Vridag 18 april
Joh nnes I18: 28- 19: 42

Lezen
Lees het Bijbelgedeelte. Neem de tijd om het drama voor je te zien.

Overdenking

We zoomen in op een klein detail. Want Johannes laat veel zien in kleine
details! In Joh. 19:36 staat dit:

“Nikodemus, die destijds ‘s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had
een mengsel van mirre en aloé bij zich, wel honderd litra."

Nikodemus. Daar is hij weer. De Joodse leider met wie Jezus in het midden
van de nacht een gesprek voert over ‘opnieuw geboren worden’. En tegen wie
Jezus oorspronkelijk die overbekende tekst uit Johannes 3:16 sprak.

We lezen in Johannes 3 niet wat de reactie van Nikodemus was na zijn
ontmoeting met Jezus. Maar vandaag lijkt dat mysterie opgelost. Nikodemus
bekent na de kruisiging kleur, hij voegt zich openlijk bij de volgelingen van
Jezus en eert Hem met overdaad aan mirre en aloé.

Een les voor ons allemaal: Ga op zoek naar wie Jezus voor je wil zijn. En
ontdek dat het misschien voor je omgeving gek klinkt dat je Hem je Koning
noemt (zie Johannes 18:36), maar niets is meer waard dan Hem te dienen in
je leven.

Paulus zou het later zo omschrijven:
“De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor
ons die worden gered is het de kracht van God," (1 Kor. 1:18)



Dag 40 - Slile Zaterdag 19 april

Overdenking
Stille zaterdag.

Misschien is het mooi om vandaag in stilte dit boekje nog eens door te lezen.
Of je Bijbel erbij te pakken en één van de teksten die je raakte de afgelopen
40 dagen uit je hoofd te leren.

Wat heb je van Johannes geleerd? Hoe ga je morgen Pasen in?

Tip voor tijdens je reflectie
Luister de instrumentale liederen van het album ‘Sacred strings’ van

Mozaiek033 deel Roberto Rosso.



Pasen
Johannes 20: |-18

Vandaag is het Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan!

Lees na het ontwaken hardop Johannes 20: 1-18 voor om het goede nieuws
van Pasen te laten klinken.

Mooi om dit samen met je huisgenoten te doen.

We zien ernaar uit om dit als kerk samen te vieren!



JOHANNES 20:188B

Ik heb de
Heer

sczien!



Dit is nieuw leven
Christus versloeg de dood
Zijn naam werd onze hoop

Dit is nieuw leven

Met Hem verrezen

leven wij voor altijd

Prijs God in eeuwigheid

Mozaiek Worship - Nieuw Leven



